
Gedicht, in memoriam voor ceder, geveld door novemberstorm 

 

een boom 

zilver-blauw-groen 

naalden in bosjes 

een boom 

in een schooltuin 

muren en ramen 

mensen en tassen 

een storm 

vernielend 

 vellend 

  ontembaar 

   wreed 

een boom - scheef 

rechtzetten 

 te duur 

 te duur? 

een bijl 

een beul 

een altijd-groene boom 

kaal 

een naakte stam 

een berg takken 

zilver-blauw-groen 

een onthoofde boom 

en nu 

de wortels 

taai 

stug 

sterk 

een boom 

en een verloren strijd 

geveld 

 gedeeld 

  versleept 

   verbrand? 

een boom 

- een container  

 vol takken 

- een stapel 

 dikke takken 

- een stam 

 met stronk 

en nu 

 wordt hij gemist 

een boom - díe. 

 

(geschreven begin 70er jaren vorige eeuw, over de Atlasceder in de tuin van het 

Mollerlyceum te Bergen op Zoom) Margreet. 


